fuinleven

VAN WILNA KUIPERS
Visiie en vis

Sinds jaar en dag adviseer ik klanten afgevallen blad
en ander organisch materiaal in de tuin te laten
liggen voor een goed bodemleven. Bodemdieren,
bacterién en kleine zoogdieren zetten het om in
voeding voor de nieuwe planten. Niet te netjes
tuinieren dus, maar egels, padden en lijsters lokken
die de slakken eten die op de hosta’s en de dahlia’s
afkomen. Dus toen ik op een dag een hoop geschar-
rel hoorde tussen het blad onder de klimhortensia,
keek ik hoopvol in de kraaloogjes van een egel,
dacht ik. Niets was minder waar. Het bleken de
oogjes van een rat.

Ooit gaf ik een klant een vogelnestkastje cadeau,
dat hij ophing onder de overstek van zijn nieuwe
woning. Toen ik hem vroeg of er al vogels gesig-
naleerd waren, bleek hij de verdelgingsdienst van
de gemeente te hebben ingeschakeld omdat er een
wespennest in zat. Ik kreeg het nestkastje weer mee
naar huis en hing het op in een klimroos aan de
gevel. Niet lang daarna zagen we de eerste wespen
vliegen. Geen vogel te bekennen. Wat te doen?
Wachten tot het voorjaar. Mocht er een koningin in
het kastje zitten, dan zou een strenge vorst daar wel
een einde aan maken. Toen het voorjaar aanbrak,
klom ik in regenpak met handschoenen aan de
ladder op. Al zou de koningin nog leven, dan kon ze
me niet steken. Met knikkende knieén pakte ik de
nestkast... meteen sprong er een groot dik donker-
grijs beest uit. Met een gil lag alles op de grond.
Geen wesp maar een muis!

Visite en vis blijven drie dagen fris, zei mijn oma
altijd. Toen ik nog stageliep bij een kweker in het
Gooi hadden we veel last van woelratten. Een
mede-stagiair had het plan opgevat om dit
diervriendelijk aan te pakken: hem was verteld dat
je woelratten met de geur van rotte vis kon verja-
gen. Dus hij naar de markt om visafval te halen.
Toen hij alles in de openingen van het gangenstelsel
had gedeponeerd, lag hij de rest
van de dag kotsmisselijk op
apengapen. Geen collega
meer die dag. Wel veel
woelratten.
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